
UITNODIGING VOOR DOOPOUDERS 

 
Beste ouders,  

Op zondag 7 april is er een ‘anders-vieren’ dienst in de Nicolaaskerk in 

Wesepe met als  thema ‘dopen’. Iedereen die in de afgelopen 25 jaar een 
kind heeft laten dopen, in welke kerk dan ook, wordt van harte 

uitgenodigd voor een bijeenkomst op maandag 11 maart, 20.00 uur in de 
Beukenoot (naast de kerk in Wesepe). Op een interactieve manier  gaan 

we  het thema ‘doop’ verkennen. Waarom heb je je kind laten dopen? Wat 
betekent de doop (nog) voor jou? Houdt God evenveel van gedoopte als 

ongedoopte kinderen?  
Dit zijn een paar voorbeeldvragen die deze avond aan bod zouden kunnen 

komen.  
Ik zou het zeer op prijs stellen als we samen deze anders-vieren dienst 

van 7 april vorm kunnen geven. Op donderdag 21 maart ben je welkom 
om mee te denken en de dienst voor te bereiden. Aan welk bijbelverhaal 

denk je bijvoorbeeld bij dopen? Welke liederen/muziek of andere kunst 
passen in deze anders-vieren dienst?  

Wat: gespreksavond over dopen 

Waar: Beukenoot Wesepe, 20.00 uur 
Wanneer: ma 11 maart, do 21 maart  en zo 7 april (viering) 

Voor wie: Iedereen die een kind heeft laten dopen in de afgelopen 
25 jaar 

Meenemen: mobiele telefoon 
De 2 avonden kunnen apart bezocht worden en de viering uiteraard ook. 

Ik zou het fijn vinden als ik weet of er interesse is om deze 
avond(en) te komen. Graag hoor ik dit voor vrijdag 8 maart. Mocht 

je wel interesse hebben, maar deze avond(en) niet kunnen, laat het mij 
weten. Dan kijken we naar een ander geschikt moment. 

Ik hoop je een van de avonden te mogen ontmoeten. WELKOM! 
  

Groeten,  
Rini van Dijkhuizen, kerkelijk werker Wesepe 

R.vandijkhuizen@protestantsekerk.nl 

06-30618049 
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